Kunst leert zien

Volgens wetenschapsjournalist Mark
Mieras is kunst een essentieel spel om
te overleven.

Aandacht voor kunst maakt kinderen
flexibeler en creatiever, laat hen
experimenteren. Eigenschappen die
in het onderwijs getraind moeten
worden om kinderen voor te bereiden
op een steeds complexer wordend
leven.

Kunst leert kinderen beter zien door
hen steeds op een andere manier naar

de werkelijkheid te laten kijken.

Kijken met aandacht

In het museum voor moderne kunst,
waar ik werk, komen ook kinderen.
Voor een schoolbezoekje, maar ook uit
vrije wil in hun vrije tijd Ze ervaren
dat kunst kijken en zelf kunst maken
leuk is.

Samen kijken we naar kunst en
praten we erover. Niet in de vorm

van een lesje kunstgeschiedenis,

maar door aandachtig te kijken en
ons af te vragen: Wat zie ik? Wat
ziet de ander? Wat wil ik zeggen, nu
ik dit zie? Wat wil ik laten zien? Bjj
de bovenbouwleerlingen gaan we
nog een stapje verder en laten we de
leerlingen zich ook verplaatsen in de
bedoelingen van de kunstenaar. Het
verplaatsen in de ander, draagt bjj
aan de ontwikkeling van een breder
perspectief.

Volgens de Amerikaanse
cultuurfilosoof Michael Parsons
(2007) zijn er vijf stadia te
onderscheiden in het kijken naar
kunst:

- Associatie: een beeld roept iets op
wat gekend wordt.

- Voorstelling en realisme: een beeld
moet iets voorstellen.

- Expressie: een beeld moet vooral
emoties oproepen.

- Formele stadium: het besef dat een
beeld een sociale functie heeft.

- Interpretatieve stadium:
het bewustzijn dat oordeel mede
bepaald wordt door groep, cultuur
en tijd.

Honderd talen

Kinderen doorlopen al deze stadia en dat
vraagt bij elke fase een andere insteek,
maar wat altijd blijft is het aandachtig
kijken. De kunst echt in je op nemen.
Kinderen doen dat vanzelf. Zij kunnen
heel goed kijken. Ze gaan helemaal op
in een schilderij of beeld. Volwassenen
kunnen veel leren van de aandacht die
kinderen voor iets opbrengen. Volgens
Loris Malaguzzi (2005), grondlegger
van de Reggio Emilia-benadering,
honderd

talen om zich in uit te drukken en te

beschikken kinderen over

communiceren. Deze talen zijn allemaal
even belangrijk, versterken elkaar en
versterken de inhoudelijke boodschap.

Aandachtig volgen

We praten niet alleen over kunst, de
kinderen gaan ook zelf aan de slag in
het atelier. Ik volg daarbij de kinderen
en merk zo wanneer zij naar het atelier
willen. Ze zijn geinspireerd geraakt, dat
is waar het om gaat.

Naar aanleiding van een van de werken
volgt altijd een beeldende opdracht.
Vaak passend bij het seizoen, bjj
veranderingen in de omgeving. Ik doe
dat met veel afwisseling van techniek en

materialen.
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De essentie van een vogel

Steeds weer word ik aangenaam
verrast door wat de kinderen maken.
In een uurtje ontstaan er prachtige
werken.

De dinovogel die rechtop prijkt op
haar stevige poten, met het ei onder
haar vleugels, doet me denken aan een
basketbalspeler die een bal achteloos
meedraagt. Het champagnekurk-ei
in een ander werkstuk, is liefdevol
omgeven door een oervogel met haar
snavelbek op een heel bijzondere plek.
Een andere vogel lijkt gemoedelijk te
dobberen, lekker lui en langzaam. Een
fiere vogel omklemt zijn kubusei dat
hem tevens tot sokkel dient.

ITeder kind heeft zelf naar oplossingen
gezocht, naar verbeelding van het
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eigen idee, naar eigen identiteit, naar
zijn of haar essentie van een vogel.

Zelf aandacht geven

Woanneer kinderen vaker met aandacht
kijken naar kunst, zullen ze hiermee
vertrouwd raken. Ze leren op een
open manier kunst te waarderen. Een
verrijking van hun belevingswereld.
Ze leren dat er meerdere manieren
zijn om naar de werkelijkheid te
kijken. Dit kan hun tolerantie en de
ontvankelijkheid voor samenwerken
met anderen verhogen. Ook leren
kinderen op die manier na te denken
over het oplossen van problemen.
Het oefenen goed te kijken, levert
winst op voor andere vakgebieden.
Kunstuitingen om hen heen worden

eerder waargenomen, maar ook
vormen die daarvan afgeleid zijn:
Kinderen die schilderijen van

Mondriaan hebben gezien, zien
daarna overal vierkanten.

De vraag is niet: Hoe leer ik kinderen
naar kunst kijken? De vraag is: Hoe

wil ik daar zelf aandacht aan geven?
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