Je hebt pas een aantal

artikelen geschreven over
aandacht, waarbij je het ook

had over multitasking in onze
‘snelvuurcultuur’. Bijten die
twee elkaar?

“Te ziet steeds vaker dat mensen veel
dingen snel en gelijktijdig doen.
Terwijl je een boterham eet, check je
je mail, komt er een Facebookbericht
binnen en gaat je telefoon. En
ondertussen staat de televisie ook nog
aan. Daarmee proberen mensen tijd
te winnen en vooral niets te missen.
Het voordeel is dat je snel informatie
leert overzien en beoordelen. Door
de komst van internet is er veel
informatie direct beschikbaar. Je scant
hier doorheen, hopt van de ene naar
de andere site en verdwaalt soms
in de grote hoeveelheid informatie.
Uit onderzoek blijkt echter dat
multitasken niet gaat over écht
gelijktijdig aandacht hebben voor
meerdere zaken, maar dat we heel snel
schakelen van de ene naar ander taak.
Dit lijkt op korte termijn effectief,
maar vooral op lange termijn is het
ongunstig.”

Ongunstig? Kun je daar iets meer
over zeggen?

“Ja, ik denk dat iedereen wel
voorbeelden kent van een gebrek aan
concentratie wanneer je twee dingen
tegelijkertijd doet. Neem autorijden
en handsfree bellen. Daar wordt
het korte termijneffect zichtbaar:

je hersenen weten niet welke taak
voorrang heeft. Dit levert stress op,
kost veel energie en leidt tot meer
fouten. Op lange termijn kan onze
waarnemingsstijl oppervlakkig
worden en word je ongeduldig bij
langzame  processen.  Geoefende
lezers krijgen bijvoorbeeld moeite met
complexe teksten en worden sneller
afgeleid. We zijn er gewoon niet op
gebouwd, zeggen psychologen en
neurologen inmiddels.”

Maar ja, de geest is uit de fles:
internet en mobiele telefonie
zijn toch niet tegen te houden?
“In het verleden zijn mensen vaker
bang geweest voor de negatieve
gevolgen van nieuwe technologische
ontwikkelingen. Denk aan de filosoof
Socrates en de komst van het schrift.
Hij was bang dat mensen minder goed
zouden leren onthouden. Dat soort
risico’s zijn reéel, maar de opbrengst is
meestal zoveel groter, dat de nadelen
op de koop toe genomen worden. Wat
niet wil zeggen dat je je moet afsluiten
van de negatieve gevolgen van zoiets
als bijvoorbeeld multitasken.”

Waar moeten we dan vooral op
letten?

“Het is een illusie dat je, wanneer er
veel informatie beschikbaar is, dus
ook snel kennis kunt vergaren. Snel
knippen en plakken zonder kritisch te
zijn, bijvoorbeeld door verschillende
visies te vergelijken, levert nog geen

kennis op. Precies daaraan moeten
we aandacht geven in het onderwijs.
Het is belangrijker dan ooit dat we
kinderen leren om informatie te
zoeken en kritisch te vergelijken, om
dan pas verantwoorde conclusies te
trekken. Ik haal vaak een citaat aan
van de natuurwetenschapper Robbert
Dijkgraaf: “De vraag is legitiem of,
wat wij winnen aan snelheid, schaal en
collectieve denkkracht, niet een verlies
meebrengt waar het concentratie,
focus en individuele keuzes betreft.”
De hersenen passen zich misschien
in de loop van de tijd wel aan, maar
evolutie kost tijd en nu lopen we tegen
grenzen van ons brein op.”

Je pleit ook voor een vasten-
periode onder scholieren wat be-
treft internet en sociale media.

“De stroom aan informatie via
internet en sociale media is niet te
stoppen. Dat moet je ook niet willen.
Toch is het niet verkeerd af en toe uit
die stroom te stappen en er kritisch
naar te kijken. De school kan hier een
rol in spelen door kinderen te leren
om lijfelijk en zintuiglijk om te gaan
met tastbare dingen en tevens om
kinderen te leren doorzien hoe media
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op ze inwerken. Kijk maar eens wat er
gebeurt als je kinderen een week geen
mobiel en internet laat gebruiken en
ze in plaats daarvan een dagboek laat
bijhouden waarin ze beschrijven wat
er met ze gebeurt. Dat cre€ert een
grote bewustwording.”

Oké, dat is wat je kunt laten, zijn
er ook dingen die je als leraar
actief kunt doen om tot meer
aandacht te komen?

“Ik ben een voorstander van leren
in de diepte in plaats van in de
breedte. Dat kan op verschillende
manieren. Zo kun je de leerstof meer
beperken en concentreren waardoor
de betrokkenheid van kinderen bjj
een onderwerp versterkt kan worden.
“Niet het vele is goed, maar het
goede is veel”. Minder leerstof, maar

dat wat je aanbiedt meer diepgaand
behandelen.”

‘Less is more’, zoals ze ook bij

de Essential Schools zeggen. En
verder?

“Wat ik ‘de langzame leerprocessen’
noem helpt ook. Hierbij kun je
denken aan het vertellen van verhalen
voor en door kinderen, het voeren van

inhoudelijke kringgesprekken en het
aanleren van onderzoeksvaardigheden.
Neem bijvoorbeeld een observatie-
kring: daarin zijn kinderen aandachtig
en geconcentreerd met één voorwerp
of fenomeen bezig. Ze leren vragen
stellen, naar  elkaar luisteren,
informatie op waarde schatten en
conclusies trekken op basis van
analyses en verzamelde informatie.”

Ik had verwacht dat je meteen

zou zeggen: “Ga het groen in!”

“Haha,ja,uiteraard. Ik maak me aljaren
hard voor een zorgvuldig ingerichte
buitenruimte. Uit onderzoek komt
naar voren dat kinderen zich na een
tijd in groene en natuurlijke ruimte
makkelijker kunnen concentreren. Je
kunt er rusten én intensief met je lijf
aan de slag. De buitenruimte is ook
een prima leerlandschap: veel kinderen
die moeite hebben om de aandacht te
richten hebben bijvoorbeeld baat bij

tuinieren.”

Dit zijn vormen, maar je raakt
intussen ook aan aandacht als
levenshouding.

“Precies. De schrijfster en filosofe
Iris Murdoch heeft me daarin
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geinspireerd. Het gaat bij aandacht
namelijk ook om een morele
houding, om ‘zorgvuldige en eerlijke
aandacht’ voor mensen en dingen.
In pedagogisch termen noem je dit
lietdevolle aandacht of ‘attentive love’:
aandacht die is gericht op het bieden
van veiligheid voor kinderen én op hun
groei als persoon. Stel jezelf steeds de
vraag: “Ken ik mijn leerlingen vooral
van hun toetsresultaten of labels? Of
zie ik ook wie ze echt zijn?” Wat weet
je over hoe ze leven, ga je wel eens
op huisbezoek? Zorg is niet alleen
ondersteuning bieden aan leerlingen
die dreigen uit te vallen, maar zou een
belangrijk organiserend principe van
scholen moeten zijn.”

Zorg als organiserend

principe — voor leraren? Voor
schoolleiders?

“Ja, én voor de kinderen. Leren
zorgdragen moet ook voor kinderen
een belangrijke plaats in de school
hebben. Leren om op eigen benen
te staan. Zorgen voor nabije naasten,
voor andere kinderen in je klas
bijvoorbeeld. Zorgen voor mensen
die je ‘vreemder’ zijn. Zorg voor
dingen, voor planten, dieren, de aarde



en zorg voor kennis en cultuur. De
Amerikaanse pedagoog Nel Noddings
die een zorgend schoolconcept voor
leerlingen beschreef zei: “Je wilt
alleen dat beschermen waar je van
houdt, waar je aandacht voor hebt.”
Adopteer bijvoorbeeld een boom. Je
kunt aan de hand van ‘jullie boom’ de
seizoenen beleven en bestuderen — een
heel aandachtig proces waarin je door
goed te kijken veel kunt leren. In ons
gezamenlijke themanummer ‘Buiten’
stond nog een verregaandere vorm:
de boerderijschool, waarbij kinderen
een aantal dagen per jaar het leven
en werken op de boerderij intensief
ervaren.”

Toch biedt de ‘snelvuurcultuur’
van internet en sociale media
ook inspiratie, toch?

“Inspiratie vind je er genoeg. Maar
voor mij zit het startpunt heel vaak in
het concrete, zintuiglijke, plaatselijke.
Je kunt pas zorg hebben voor het
‘wereldwijde’, als je concreet zorgt
voor het stukje aarde waar je leeft.
Dat is de grondhouding van aandacht:
liefdevolle aandacht, voor zowel
de mensen — dus de leerlingen en
leerkrachten — als de wereld die wij
bewonen.”
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