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Door: Marcel van Herpen

Beste ingenieurs zijn
boerenzonen

Nederland staat bekend om zijn
molens, tulpen, klompen en kaas.
Natuurlijk zijn onze voetballers
wereldberoemd. Enkele weten-
schappers en kunstenaars hebben
de wereld veroverd. En onze strijd
tegen het water heeft bijzondere
ingenieurs voortgebracht. Maar
wat is er zo bijzonder aan die
ingenieurs?

Al op 04 februari 1998 kopte de
Belgische krant 'De Standaard’
naar aanleiding van Amerikaans
onderzoek: "Beste ingenieurs zijn
boerenzonen”. De boerenzonen
zouden praktisch zijn. Natuurlijk
zijn ingenieurs slimme mannen.
En natuurlijk heeft Nederland een
traditie. Maar wat verklaart het
hoge percentage boerenzonen

in de ingenieurswereld? Een
mooie oorzaak is voorstelbaar
als  we  kijken naar het
invoelingsvermogen  van  die

mannen. De boerenzonen hebben
op het erf rond de boerderij
met allerlei  onconventionele
materialen  gespeeld.  Stenen,
zand, planken etc.  Geen
voorgevormd speelgoed, maar
levensechte spullen. Niet binnen
aan een tafeltje, maar buiten in
weer en wind.
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Ze hebben de mogelijkheden en
onmogelijkheden van de materie
en het weer aan den lijve gevoeld.
Ze kunnen dus meevoelen, in-
voelen in de materie.

Datkan nietalsjeervaringen louter
van achter het computerscherm
komen. Natuurlijk kunnen daar de
berekeningen gemaakt worden.
Maar niet het ‘verplaatsen in het
andere’. Je zou kunnen zeggen dat
de mannen die deze ervaringen
in hun lijf hebben, zich kunnen
verplaatsen in bijvoorbeeld een
brug.

Baby Benz op zijn kop in
elandproef

Mercedes Benz heeft jaren gele-
den een kleine auto ontwikkeld.
De Baby Benz. In oktober 1997
werd in Zweden met die auto de
elandproefgehouden (de autorijdt
dan zigzaggend om pionnen heen.)
Al na enkele meters viel de auto
om. Ook hier is een mooie oorzaak
voorstelbaar, als we kijken naar
het invoelingsvermogen van de
makers. Uiteraard hebben we met
een technologisch hoogwaardig
team te maken gehad. Maar wie
van deze constructeurs kon zich
‘verplaatsen in deze auto™?
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Honderd keer door een tunneltje
Er zijn kinderen die honderd keer
door een tunneltje kruipen. Als ze
jaren later met het metriek stelsel
worden geconfronteerd, hebben
ze ‘de meter’ al in hun lijf. Er zijn
kinderen die tientallen keren
stenen proberen op te tillen. Als ze
op school over ‘een kilo" moeten
leren, hebben ze die al in hun Lijf
zitten.
Hetvaltnietmeeomtelerenzonder
ervaringen, zonder referenten. We
moeten niet bang zijn dat we te
laat beginnen met formeel leren,
we moeten erg bevreesd zijn dat
we er veel te vroeg mee beginnen.
De over-aandacht voor formeel
rekenen en taal met de toets als
verantwoording verkleint de kans
op ervaringen die het formele
leren betekenisvol maken.

Daarvoor zijn uiteraard leraren
die zich kunnen verplaatsen
in kinderen voorwaardelijk. Of
moeten we zeggen: leraren die de
ervaringen van het kind in zichzelf,
boven kunnen halen. Een ding
is zeker... Als je wilt dat kinderen
leren, laat ze dan spelen!
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